
... vindt dat schaap!

Ik ben de 
goede Herder.  

De goede 
Herder geeft 

Zijn leven 
voor de 
schapen. 

Jezus Christus zei:De 
goede  
Herder

...

Eéntje is er 
weggelopen. 
Maar Hij ...

... houdt van  
Zijn schapen

... mist dat 
schaap... kent Zijn schapen ... zoekt dat 

schaap

... zorgt voor 
Zijn schapen

De Bijbel - Johannes 10:11



Als Hij jou gered heeft, mag je dicht bij Hem 

leven. Hij is er voor jou en heeft altijd tijd voor 

je! Hij is dan je beste Vriend; Hij is dan je Her­

der en zorgt voor jou!

En wat het mooiste is: je zult voor eeuwig 

met Hem in de hemel zijn! Wil jij die 

bijzondere Herder, Jezus Chris­

tus, niet beter leren kennen?

Je ontdekt alles over Hem in de 

Bijbel, Gods Woord!

Help mee om het verloren schaap te vinden

  128 5350 
The Shepherd Seeks His Sheep  Dutch

Het 
verloren

De herder De schapen

•	 Hij houdt zijn schapen bij elkaar in een kudde

•	 Hij brengt zijn schapen naar groen gras en 

water

•	 Hij zorgt voor zijn schapen

•	 Hij is er voor zijn schapen

In de Bijbel, Gods Woord (of Boek), lezen we 

over Jezus Christus, de Zoon van God. Hij zegt: 

“Ik ben de goede Herder”. Hij wil er ook voor 

jou zijn, net zoals een herder er is voor z’n 

schapen!

Je hebt vast en zeker al wel 

eens een herder met z’n 

kudde gezien, toch?

•	 Schapen zijn kuddedieren

•	 Schapen gaan soms eigenwijs weg

•	 Ze hebben een herder nodig die hun de weg 

wijst en voor hen zorgt

•	 Schapen kennen de stem van hun herder 

precies

Een herder had 100 schapen waarvoor 

hij zorgde. Dat was geen makkelijk werk, 

omdat hij leefde in een eenzaam, woest gebied. 

Op een dag telde hij de kudde: er waren maar 

99 schapen; dus ééntje was er kwijt!

Hij ging snel op pad om dat éne schaap te 

zoeken! Hij wilde ‘m beslist vinden, maar waar 

was hij toch? Was hij misschien in een diepe kuil 

gevallen? Of zat hij vast in scherpe doornstrui­

ken? Eindelijk vond hij het! Was wás hij blij, 

zeg, toen hij z’n schaap terug had!  Hij 

legde ‘m veilig op zijn schouders 

en droeg het naar huis. Daar 

nodigde hij zijn vrienden en 

buren uit en zei: “Wees blij met mij, want ik heb 

mijn schaap teruggevonden dat verloren was!” 

De Heere Jezus zegt: “Zo zal er blijdschap in de 

hemel zijn over één zondaar die zich bekeert” 

(lees in de Bijbel, Lukas 15:3-7).

Jezus Christus, de goede Herder, 

kent alle mensen en houdt van 

iedereen – ook van jou! Maar 

triest genoeg heeft iedereen 

slechte dingen gedaan; God noemt dat 

‘zonde’. Door die zonden is iedereen verloren 

– net zoals dat schaap in het verhaal. Verloren 

zijn betekent: zelf voor eeuwig Gods straf over 

je zonden dragen. Maar juist daarom kwam Je­

zus Christus, Gods Zoon, ongeveer 2.000 jaar 

geleden op aarde, omdat Hij mensen die 

verloren waren, wilde zoeken en redden 

(lees het maar na in de Bijbel, Lukas 19:10).

Zou jij de beste 
Herder die er 

is, willen leren 
kennen?

schaapen Ik ken ze, en zij volgen Mij; en Ik geef 
hun eeuwig leven, en zij zullen niet verlo­
ren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze 

rukken uit Mijn hand”

Dan zegt de Heere Jezus ook over jou:

Je ziet de Heere Jezus niet, maar 
je kunt Hem tóch alle verkeerde 

dingen vertellen die je hebt gedaan, 
omdat je er diep spijt van hebt;  

dus je kunt Hem je zonden belijden 
en in Hem geloven als je Redder. 

Dan redt Hij je voor eeuwig! 
En dan is er blijdschap in de 

hemel – over JOU!

Hoe werkt dat dan?Hoe werkt dat dan?

Waarvoor is de herder nodig?

Heeft Hij jou al gevonden?

Hij wil ook JOU redden!  

Omdat Hij van jou houdt, stierf Jezus Christus 

voor jou aan het kruis. Daardoor kun jij gered 

worden – vandaag! Daarom zegt de Bijbel:  

“Geloof in de Heere Jezus en je zult gered 

worden” (de Bijbel – Handelingen 16:31).

Wat weet jij over 
schapen?

De Bijbel vertelt ons een  
spannend verhaal over een herder: “Mijn schapen 

horen Mijn stem,

(zie de Bijbel – Johannes 10:27-28)

Lees de Bijbel, Gods Boek. Dat is de moeite waard!
Als je geen Bijbel hebt, schrijf ons dan. Dan sturen we je gratis  

een Evangelie (een Boek uit de Bijbel).

Heb je vragen? Schrijf ons dan gerust! We hebben trouwens nog veel 
meer flyers voor kinderen om uit te delen. Zie onze website.
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Evangelie Lektuur  ·  Postbus 260  ·  7120 AG Aalten (NL)
www.uithetwoordderwaarheid.nl  ·  www.deBijbelvoorjou.nl

kijk ook eens op ons youtube-kanaal: deBijbelvoorjou
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